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Secretariaat: Marieke Snijders - Rosenbrand  

Nieuwevaart 22 
5161 BG Sprang-Capelle 
Tel.   0416-530560 
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Marco de Bie   Jeugdafd. 
   Dennis v.d. Sande  Reclame & P.R. 
 
Bezorging:  Hans Verduijn   Gehele Regio 
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   E-mail a.pruijssers@planet.nl 
 

SV Capelle op Internet: www.svcapelle.nl 
 

SV Capelle heet u welkom op het Mandemakers Sportpark  

 
Juffrouwsteeg 3      5161 AW            Sprang-Capelle 

De adverteerders steunen de SV Capelle 
SV Capellenaren, steunt U hen ook !!!
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 Afdeling Voetbal 

Voorzitter  : Coert van Caem  * 0416  278671 
Vice-Voorzitter : Wim van Pelt  * 0416  273160 
Penningmeester : vacant 
Secretaris  : Marieke Snijders * 0416  530560 
Wedstrijdsecretaris : Robert de Groot * 06 2078 3007 
Ledenadministratie : Marcel Wagemakers * 0416  280882 
Selektie-coörd. : Ad de Jong  * 0416  281787 
Sponsoring-P.R. : Wim van Pelt  * 0416  273160 
Sponsoring-P.R. : Dennis v.d. Sande * 06 2266 2301 
Technische zaken : Antoine Pruijssers * 06 1066 1808 
Materialen  : Merijn Meijer  * 06 5587 2706 
Algemene zaken : John Treffers  * 0416 314522 
Algemene zaken : Gerwin Hoefnagel * 06 2726 7878 
 
 Jeugdafdeling 

Voorzitter  : Arie Kant   * 06 2011 0412 
Jeugdcoördinator : Kees Verduijn  * 06 2249 2098 
Alg. & techn. zaken : Piet Konings  * 06 5121 6136 
Penningmeester : Jan Floren  * 06 1695 8198 
Wedstrijdsecretaris : Peter v.d. Velden * 06 1695 8198 
Activiteiten  : Arjen Verduijn  * 06 4305 2754 
 
 Afdeling Recreatie 

Voorzitter  : Ad Maijers  * 0416  316713 
Penningmeester : Truus Konings  * 06  45020616  
Secretaresse  : Chantal Pruijsen * 0416  311521 
Aktiviteiten  : Adrie Boezer  * 0416  312834 
Algemene zaken : Jolanda Klok  * 0416  314222 
 
 Mandemakers Sportpark   

Kantine  : SV Capelle  * 0416  312439 
    Juffrouwsteeg 3 
           5161 AW  Sprang-Capelle

Bes tuurssamenste l l ing  
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Afgelopen jaar was voor ons, als SV Capellenaren, een zeer 
speciaal jaar. De reden om bij dit jaar stil te staan is niet omdat 
FC Barcelona dit jaar de Champions League won of omdat 
RKC de titel pakte in de Jupiler League en zodoende na één 
jaar afwezigheid weer terugkeerde in de Eredivisiel, maar 
omdat onze club 25 jaar bestaat. Een jubileumjaar dat extra 
glans kreeg door het kampioensschap van ons eerste elftal. 

 In februari 1986 werd na veel overleg en vergaderingen een 
handtekening gezet onder het document waarin stond dat 
H.N.C. en Wit-Zwart fuseerden. De geboorte van onze club SV 
Capelle, die uit deze fusie voortkwam, was een feit. Inmiddels 
zijn vele spelers opgegroeid op de velden van Capelle en dat 
heeft vele talenten opgeleverd, maar vooral plezier. Plezier in 
het spelletje is het meest belangrijke in het voetbal en dat 
loopt dan ook als leidraad door de geschiedenis van onze 
club. We hebben daardoor vele hoogtepunten meegemaakt, 
zoals het spelen in de 2e klasse door het 1e elftal, de wedstrijd 
tegen het World Master Team (o.l.v. Willibrord Frequin), de 
organisatie van de diverse evenementen zoals sterrenslag, 
nachttoernooi, beach soccer, etc. En uiteraard mogen we ons 
aanstaande nieuwe clubgebouw niet vergeten, waarvan de 
bouw op het punt staat om te beginnen. 

In dit voorwoord is er alleen nog gesproken over de 
voetbalafdeling, maar SV Capelle heeft ook een 
recreatieafdeling. Deze afdeling heeft 2011 ook als feestjaar in 
de boeken staan, maar zij bestaan inmiddels al wel wat 
langer, 30 jaar. Samen zijn we één vereniging met de blauw-
witte kleuren waar we allemaal trots op mogen zijn. 

Deze feestelijkheden mogen we natuurlijk niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan en daarom heeft inmiddels het hele jaar al  

Van de redact ie  
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vol gestaan met festiviteiten in het teken van deze jubilea. Ook 
deze bla-bla staat helemaal in het teken van ons jubileum. 

Geniet van onze geschiedenis! 

De redactie, 

Gerwin Hoefnagel 
Arjan Pruijssers 
John Treffers 
Antoine Pruijssers 
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GEEN TOEKOMST ZONDER VERLEDEN    

Geschreven door Koen van Gijzel die onze eerste voorzitter 
was van 1986 tot 1992.  

(Koen van Gijzel) 

Dames en heren, jongens en meisjes, het verzoek om een 
verhaal te schrijven over de periode dat ik voorzitter was en de 
vraag wat betekende eigenlijk SV Capelle voor jouw, maakte 
meer bij me los dan je zou denken. In eerste instantie denk je 
nuchter goh het is al weer ruim 25 jaar geleden dat we druk 
bezig waren met het oprichten van deze club. Wat vliegt de 
tijd en hoe kijk je daar dan op terug. Ik kan daar in erg kort zijn, 
het besluit dat beide verenigingen Wit-Zwart en H.N.C. namen 
om samen verder te gaan in een nieuwe vereniging genaamd 
SV Capelle was en is ongetwijfeld nog steeds mijn hoogtepunt. 

1986-  1992   
Voorz i t te r  Koen van Gi j ze l  
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Dat we vervolgens met de nieuwe club 2x achtereen 
kampioen werden was feitelijk niet meer dan een logisch 
vervolg. Helaas moesten we al snel concluderen dat de 
mogelijkheden in Capelle toch beperkt waren. 

Na een zondvloed van kampioenschappen voor alle elftallen 
degradeerden we toch met ons eerste elftal onverwacht snel 
uit de 4e klasse en bivakkeerden we toch weer in de oude 
zogenaamde Brabantse Bond. Ik heb in die jaren geleerd dat 
je moet oppassen als het goed gaat. Er zijn dan te veel 
mensen die daarvan willen profiteren ze werpen zich op en 
gaan vooraan staan en dus voor je voeten lopen, roepen hard 
maar dragen nauwelijks iets bij. Wat over bleef waren de 
echte Capelse voetbalvrienden die er zoals altijd de schouder 
onderzetten en de basis legden voor een goed fundament. 
Toen Frank van Ierland na 6 jaar mijn functie had 
overgenomen werd langzaam maar zeker duidelijk dat de 
jeugd van sv Capelle vruchten ging plukken van de 
samenvoeging, ze waren talentvol en er zat een lichting aan 
te komen waarvan we nog jaren plezier zouden kunnen 
beleven. 

Onder leiding van trainer Ad van Dongen hebben we toen 
wellicht qua voetbal het beste laten zien wat we ooit gehad 
hebben en we zijn toen uitgegroeid tot een zeer sterke 2e 
klasser. De degradatie een paar jaar geleden was jammer 
maar het kampioenschap dit jaar 2011 vond ik daar in tegen 
toch wel weer erg mooi. 

Als we met beide benen op de vloer blijven staan en 
verstandig omgaan met wat we nu hebben en nog krijgen ligt 
er nog een mooie toekomst. De grootste uitdaging is echter 
het krijgen en behouden van vrijwilligers want ook als het 
nieuwe clubgebouw gerealiseerd zal zijn hangt het Waalwijkse 
Gemeente beleid als een zwaard van Damocles boven ons 
hoofd en daarom zal het toch een zware toer worden om te 
overleven. 
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 Ik weet zelf maar al te goed dat ik dag en nacht bezig ben 
geweest en nog bezig ben met de club en dat er achter de 
schermen heel veel werk verzet moet worden om minimale 
verbeteringen te realiseren. Als je dan zoals ik, onlangs werd 
benoemd door HARE MAJESTEIT DE KONINGIN tot lid van de 
orde van Oranje- Nassau, ga je vanzelf denken hoe komt dat. 
Waarom hoor ik tot dat selecte groepje van mensen die altijd 
belangeloos bezig zijn voor een ander, je moet toch wel een 
beetje gek zijn. Vaak hoor je ook van anderen “ik snap niet dat 
jij dit kan volhouden, ik was al lang gestopt”, maar echte 
verenigingsmensen doen dat niet zo snel. 

Het zit waarschijnlijk in de genen en anders is het in mij geval 
toch wel duidelijk met de paplepel ingegeven. Voor onze 
jeugdige leden is het misschien vreemd dat iemand die al 38 
jaar (en dat is meer dan de helft van mijn leven) in Waspik 
woont toch een Capelle hart heeft. Alles is echter uit te 
leggen. Ik ben geboren in Waalwijk (ziekenhuis) en opgegroeid 
in Capelle. 

Voor de geschiedenis gaan we terug naar 1944, mijn opa 
Koen Rosenbrand woonde samen met oma Geertruida Rijken 
(een echt buujke) aan de Waspiksedijk in het dorp Capelle. 
Het was oorlog en ze zaten ook nog eens in de vuurlinie tussen 
de geallieerden en de Duitsers die aan de maas gelegerd 
waren. Regelmatig moesten zij met hun kinderen Dirk, Ad en 
Rina (mijn latere moeder) vluchten naar de schuilkelder. Op 
een zeker moment kwamen de Canadezen met hun tanks op 
de dijk te staan en opa vroeg in zijn beste Engels of het nog 
wel veilig was. Er werd iets gemompeld van “no danger” maar 
opa dacht laat ik toch de ramen maar wat openzetten want 
als die dingen gaan knallen weet je niet wat er gebeurd. Na 
het eerste salvo stond mijn opa al met het kozijn om zijn nek, 
dus ze moesten verhuizen want het was veel te gevaarlijk aan 
de Waspiksedijk. 
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Mijn vader Stoffel van Gijzel woonde in Waspik Boven en was in 
die periode wat ze noemden ondergedoken, omdat hij anders 
voor de Duitsers moest werken (arbeidsdienst). Hij speelde al 
vanaf zijn jeugd in Capelle bij Wit-Zwart. Een fenomeen dat tot 
op de dag van vandaag nog altijd opgang vindt, namelijk dat 
de protestanten uit Waspik in principe gaan voetballen bij een 
zaterdagclub. 

Na de oorlog heerste er in Capelle een opgeluchte en prettige 
sfeer, er was een hechte band ontstaan en ieder werkt hard 
aan de wederopbouw. Het is onbegrijpelijk dat er toen zoveel 
winkels en bedrijven waren, denk nog maar eens na over 
bakkerij Sneep aan de Haven (ik ruik het nog) en de 
schoenfabrieken van Bergmans en die van Kerst & Oerlemans. 

Voor de gedupeerden uit de oorlog verschenen er witte 
noodwoningen en in de Heistraat werden tegenover de 
elektrozaak van Jos van Wijlen de eerste nieuwe woningen en 
een brandweer garage gebouwd. In dit stukje Heistraat zaten 
ook schildersbedrijf Piet de Groot, de Vivo-winkel van Vos, 
drogisterij Spierings en bloemenzaak Verduijn ( waarom hij Jan 
Kakaluut werd genoemd is me nooit duidelijk geworden).  

De nieuwe huizen werden bewoond door de familie Snijders, 
Goedhart, Pruijssers, Kleinloog, Rosenbrand, Kraak, Janson en 
Kuisten. Mijn ouders trokken in bij opa en oma Rosenbrand en 
mijn wiegje stond dus in Heistraat. Een buurt waar je eerste 
stapjes zet en opgroeit met buurjongens zoals Nico Kleinloog, 
Jan Kraak, Jan Janson en Frank de Groot. 

Omdat in de oorlog alleen op zondag gevoetbald kon 
worden ontstond er een meningsverschil binnen de vereniging 
Wit-Zwart over terugkeer naar het zaterdagvoetbal. Als gevolg 
van dat meningsverschil werd in 1948 een nieuwe 
voetbalvereniging opgericht die H.N.C.(Heistraat Nieuwevaart 
Combinatie) ging heten. Mijn vader was samen met o.a. Han 
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Mandemakers één van de oprichters en ik werd als kleine 
peuter meegenomen naar de kaaswinkel van Kareltje 
Brouwers aan de Nieuwevaart waar achter het toenmalige 
voetbalveld lag. Na enige jaren moest men verhuizen naar de 
Willem van Gentsvaart waar op het weiland van de familie 
Achterberg doelpalen werden gezet zodat op zaterdag eerst 
na het verwijderen van de koeiekak gespeeld kon worden. 

Wat mij uit die tijd is bijgebleven was dat iedere zondag het 
huis vol zat met buurtbewoners om de wedstrijden van de 
zaterdag en alles wat daarbij hoorde uitvoerig te bespreken. 

Er viel veel te bespreken want in die tijd telde Sprang-Capelle 
5 clubs namelijk S.D.O. en N.E.O. in Sprang, Sparta in de 
Vrijhoeve en H.N.C. en Wit-Zwart in Capelle. 

In het begin van de jaren 50 verhuisden wij naar de 
Schrevelstraat (toen nog een doodlopende straat langs het 
spoor ) en dat was een waar eldorama voor straatvoetbal, dit 
tot veel verdriet van de buurtbewoners. 

Ik groeide daar op met jongens zoals Johan v.d. Linde, Dik van 
Tilborgh en Huub en Albert van Beek, vaak kwamen daar ook 
bij Kees Mandemakers en Piet Treffers. Ook was er nog een 
straatbende ” De Zwartehand “ met o.a. Jelle Westra, Gerrit 
Achterberg en de zoons van doctor Gerlach. Het strijdtoneel 
was vaak het rangeer terrein van NS achter de Schrevelstraat 
en de Tolsteeg (toen nog een grindpad) met eendenkooi. 

Zwemmen deden we in die tijd aan het strandje van het Oude 
Maasje en vissen aan de echte Vierheultjes, de plaats die in de 
jaren 60 veranderde omdat het viaduct voor de Maasroute 
werd aangelegd. 

Eind jaren 50 werden door de toenmalige gemeente Sprang-
Capelle in de Juffrouwsteeg de eerste twee voetbalvelden 
aangelegd als voorloper van ons huidige sportpark. Met enige 
nostalgie denk ik nog terug aan die zandwoestijn , zand van 
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doel tot doel. Wie dat heeft meegemaakt zal niet zo snel 
klagen over de kwaliteit van de huidige grasmat. Ook de 
kleedkamers een houtenhokje met zandvloer aan de voorzijde 
voor H.N.C. en een houten keet achter het huidige hoofdveld 
aan de Zwarte Pad als clubhuis van Wit Zwart, beide terreinen 
door een hekwerk gescheiden. 

In het begin van de 60-er jaren werden er door de gemeente 
voor beide clubs stenen gebouwen geplaatst met elk 2 
kleedkamers (de huidige kleedkamers 1 en 2 en 4 en 5), heel 
luxe met emaille wandbekleding en een betonnen wasbak 
met koud stromend water. Veel later is dit in diverse fasen 
uitgegroeid tot de huidige trein van hokjes inclusief kantine en 
tegenwoordig met meestal warmwater. 

Het bleef in Capelle lang een turbulente tijd want als tieners 
trokken we de gehele week samen op maar op zaterdag (Wit-
Zwart was inmiddels ook weer op zaterdag gaan spelen) was 
er een gespannen situatie, de Wit-Zwarters gingen zich 
verzamelen bij Riek Cové (café de Witte Brug) en de HNC-ers 
gingen naar Peer/Piet Pruijssers (nu restaurant Het Spoor). 
Iedereen kwam elkaar dagelijks tegen in goede harmonie 
maar zaterdags was dat toch anders. 

Uiteraard gingen er van tijd tot tijd stemmen op om te fuseren, 
maar om verschillende redenen scheen dat steeds maar niet 
te lukken en het duurde maar liefst 38 jaar voor de vrede weer 
getekend kon worden. 

Bestuurlijk werd ik al vroeg ingelijfd, samen met Kees Haverhals 
(De Prik) begonnen we in 1964 met een clubblad, Cor de Rooij 
was nog voorzitter en door Rinus Minnaard werden we 
opgeleid tot bestuurder. Volgens mij kwam ik op 18 jarige 
leeftijd al in het bestuur. Dat was nog een hele strijd want uit 
de statuten bleek niet duidelijk of het was toegestaan dat 
vader en zoon beide een stem in het bestuur zouden mogen 
hebben. 
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Maatschappelijk bleek het besturen van een vereniging ook bij 
nieuwe werkgevers een plus te zijn en onder voorzitter Henk 
Roskam heb ik veel ervaring opgedaan. In 1973 huwde ik 
Nelleke Wervers de dochter van Rien Wervers de tuinder die 
recht tegenover Johan Vos woonde. De broer van Nel, Marrie 
Wervers was een jeugdspeler van H.N.C. en kwam al snel in 
het eerste, het kon niet anders of er werd regelmatig over 
voetbal en soms ook over een mogelijke fusie gesproken, 
Johan Vos was daar een vurige voorstander van. 

Het was volgens mij 1983 toen de toenmalige voorzitter Jan 
Verhagen bij me op bezoek kwam en vertrouwelijk melde dat 
er plannen voor een fusie waren en dat de gemeente dan 
wellicht een nieuw complex zou bouwen. Maar voordat hij 
verder wilde praten wilde hij mijn mening weten. Ondanks dat 
ik positief gestemd was bleef er een scheiding. Een paar jaar 
later toen beide verenigingen onderaan de ranglijst van de 
eerste klasse Noord Brabant (ook wel Brabantse boerenbond 
genoemd) bungelden kwam Wim van Pelt bij mij op bezoek. 

Zoals Wim wel vaker manipuleerde wist hij mij zo gek te krijgen 
om Jan Verhagen op te volgen als voorzitter. 

Jan vond het gezien bepaalde omstandigheden niet 
verantwoord om wederom te gaan praten over een fusie en 
daarom kwam er ook een breuk. 

Nog maar net tot voorzitter benoemd van de club waarvan je 
al meer dan 25 jaar officieel lid was en waarvan elke vezel in je 
zat, begon ik samen met Gerard Maas besprekingen met de 
vertegenwoordigers Frank van Ierland en Gerard van Helden 
van de zuster(moeder)vereniging Wit Zwart. Het klikte vanaf 
het eerste moment en ik zag direct een mogelijkheid om 
samen met mijn jeugdvrienden te komen tot één 
sportvereniging in Capelle waarbij ook de onder HNC-vlag 
opgenomen recreatieafdeling goed kon gedijen. 
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We hadden de slag voor een nieuwe accommodatie gemist 
maar desondanks werkte de gemeente geweldig mee en 
gezamenlijk hebben we in zeer korte tijd een plan gesmeed 
waaruit de huidige SV Capelle is ontstaan. 

Uiteraard ben ik wel eens door sommige leden teleurgesteld 
geworden, maar spijt van de fusie heb ik nooit gehad en ik 
hoop dat er nog lang in Capelle onder de vlag van sv Capelle 
gesport kan worden. 

Ik ben van mening dat een gemeenschap recht heeft op zijn 
eigen sportvereniging met eigen geschiedenis en dat er zeker 
ook een toekomst is. In Capelle is er nu totaal al 75 jaar 
voetbal dus op naar de 100 jaar. 

Koen van Gijzel 
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SV Capelle: Een prachtige club.  
  
Geschreven door Frank van Ierland die onze tweede voorzitter 
was van 1992 tot 2010. 
   
1970-1986 penningmeester Wit-Zwart 
1986-1992 penningmeester SV Capelle 
1992-2010 voorzitter SV Capelle. 
 

 
(Frank van Ierland) 
 
Beste SV Capellenaren, 
  
Ik kreeg het verzoek om een verhaal te schrijven over mijn 
bestuurlijke periode bij SV Capelle. Tevens werd mij de vraag 
gesteld, wat SV Capelle voor mij betekent. Het is zeer moeilijk 
om dit in een paar zinnen duidelijk te maken en daarom begin 
ik maar bij mijn komst naar Sprang-Capelle in 1970. 

1992 -  2010   
Voorz i t te r  F rank van Ie r land 
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Zoals de meesten wel weten ben ik in Tilburg geboren en 
voetbalde ik destijds bij RKTVV. In 1970, toen Zus en ik 
trouwden, gingen wij in Sprang-Capelle wonen en natuurlijk 
ging ik in Capelle voetballen. Gerard van Helden zat al snel bij 
mijn schoonouders in de woonkamer en zodoende kwam ik bij 
Wit-Zwart terecht (overigens nooit spijt van gehad). In juni 1970 
was er een ledenvergadering en Wit-Zwart zocht een 
penningmeester. Men keek al snel mijn richting in (gezien mijn 
achtergrond) en dus was ik na vier maanden lid van Wit-Zwart 
ook penningmeester en lid van het bestuur. Dit 
bestuurslidmaatschap zou tot 2010, dus 40 jaar, duren. 
  
Gedurende mijn Wit-Zwart tijd hebben veel bestuursleden de 
revue gepasseerd. Leen de Haan, Gerard van Helden en ik zijn 
altijd gebleven. In goede en minder goede tijden. In de jaren 
’70 kampioen in de 4e klasse en kampioen in de 3e klasse en 
zodoende enkele jaren in de 2e klasse gespeeld. Dat was het 
hoogste door Wit-Zwart gehaald in mijn tijd. Later werd het 
weer 3e klasse en toen 4e klasse en toen we samen met HNC 
in de zgn. Brabantse Bond terecht kwamen (zelfs 2e klasse) 
werd het echt tijd voor een fusie. Daar werd al lang over 
gesproken en het was al eerder geprobeerd, maar niet gelukt. 
  
In 1e instantie liep het ook niet zo vlot met voorzitter Jan 
Verhagen van HNC. Maar toen Koen van Gijzel voorzitter werd 
bij HNC werden de besprekingen samen met Koen en Gerard 
Maas en Wim van Pelt en Gerard van Helden en 
ondergetekende hervat en toen werd er wel succes geboekt. 
De Gemeente werkte mee en in 1986 werd SV Capelle 
opgericht. 
  
We hadden in het eerste jaar een bestuur van ongeveer 16 
personen. Koen werd voorzitter, Gerard van Helden secretaris 
en ik penningmeester. In eerste instantie ging het goed (2x 
kampioen), maar toch weer terug naar de Brabantse Bond. 
Na zes jaar voorzitterschap had Koen er even genoeg van en 
stelde hij zijn plaats beschikbaar. Toen moest dus, in 1992, een 
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nieuwe voorzitter worden gekozen. Er waren toen zelfs drie 
kandidaten (tegenwoordig gaat dat moeilijker) nl: Kees 
Verduijn, Gerard Maas en Frank van Ierland. Na verschillende 
stemmingen werd ik uiteindelijk als voorzitter gekozen en zou 
dat 18 jaar blijven. 
  
Door verruimde promotie kwamen we vanzelf weer in de 4e 
klasse terecht. Daar hebben we een groot aantal jaren 
gevoetbald en ook in de 3e klasse. Het mooiste wat ik als 
voorzitter toch heb meegemaakt was de promotie naar de 2e 
klasse via de nacompetitie onder leiding van Ad van Dongen. 
Op het veld van Schelluinen was de ontlading geweldig na de 
gewonnen finale tegen Sliedrecht. Op ons sportpark in Capelle 
werd toen juist de Sterrenslag gehouden en de ontvangst was 
dan ook overweldigend. 
  
We hebben een groot aantal jaren in de 2e klasse goed 
meegedraaid en zeer goed gepresteerd. Helaas toch een 
degradatie 3 jaar geleden, maar in het seizoen 2010-2011 een 
geweldig kampioenschap gehaald (slechts 1 wedstrijd 
verloren). Nu draaien we momenteel goed mee in de 2e 
klasse en laten we hopen dat we dat de komende jaren ook 
zullen doen. 
  
Wat ons de laatste jaren ontzettend heeft beziggehouden is 
natuurlijk de nieuwbouw. Gelukkig gaan we nu dan eindelijk 
beginnen, maar daar is heel wat aan vooraf gegaan en al 
heel wat over vergaderd. Vanaf 2005 zijn we hier al mee bezig 
en ik hoop dat onze huidige voorzitter Coert van Caem in 
januari 2012 de eerste spade in de grond kan steken. We zullen 
hier zeker publiciteit aan geven. 
  
Uit bovenstaand verhaal kunnen jullie wel begrijpen dat SV 
Capelle veel voor mij betekent. Als je 40 jaar van je leven op 
bestuurlijk niveau met voetbal bezig bent en dan ook nog bij 
dezelfde club, dan wil dat wel wat zeggen. Nog steeds draag 
ik SV Capelle een warm hart toe en dan wil ik graag als 
voorbeelden noemen: Leen de Haan, Stoffel van Gijzel en 
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Gerard van Helden. Deze oud-leden en ere-lid zijn ook hun 
hele leven met Wit-Zwart/HNC en SV Capelle bezig geweest. 
  
Een ding is zeker: SV Capelle is een geweldige club met 
geweldige leden en binnenkort een prachtige 
accommodatie. 
  
Frank van Ierland 
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Geschreven door Coert van Caem onze voorzitter sinds 2010. 

Beste sportvrienden, 
Na Koen en Frank werd ook mij de vraag gesteld om een 
stukje te schrijven over mijn periode als voorzitter van SV 
Capelle. Nu is de periode vrij kort, dus zal ik iets meer vertellen 
hoe ik bij deze mooie club ben terecht gekomen. 

(Coert van Gijzel) 

Mijn voetbalbasis ligt bij Neo´25 in Sprang-Capelle. Daar heb ik 
een kleine 15 jaar gevoetbald. Ben gestopt wegens 
rugklachten. Ondertussen Els leren kennen, zij voetbalde toen 
nog bij HNC. We zijn getrouwd en kregen kinderen. En de 
kinderen gingen voetballen. Maar waar ? Neo of (toen al) SV 
Capelle. Het werd om diverse redenen SV Capelle. Ik werd al 
snel leider van de F-jes, de E-tjes en weer later de D-pupillen. 
Telkens leider van een van de kinderen. 

2010 -  heden  
Voorz i t te r  Coer t  van Caem 
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Was een mooie tijd, maar na de D-jeugd ben ik gestopt met 
leideren en trainen. Ik was namelijk ook weer gaan voetballen 
en tevens was ik gevraagd om in het hoofdbestuur te komen. 
Kort nagedacht en ja gezegd. In mijn ogen kon het bestuur 
wel wat verjonging gebruiken (!). Ik mocht me richten op de 
commercie en PR. Na zo’n 2 jaar in het bestuur te zitten vroeg 
Frank mij om het voorzitterschap over te nemen. Het resultaat 
weten jullie. Frank heeft de hamer na 18 jaar voorzitterschap 
aan mij overgedragen. 

Nu staat niet iedereen te trappelen om voorzitter te worden, 
toch heb ik het gedaan. Waarom? Ik had en heb nog steeds 
gewoon een goed gevoel bij deze club, een goed bestuur, 
goeie vrijwilligers, een grote groep fijne leden en niet te 
vergeten prachtige velden, die (bijna) altijd bespeelbaar zijn. 
De kleedlokalen laten te wensen over maar de kantine is bere 
gezellig. Kortom een geweldige club die ik graag 
vertegenwoordig en een warm hart toedraag. Overal zijn 
zaken te verbeteren, ook bij SV Capelle, maar over het 
algemeen gaat het goed bij en met SV Capelle. Laten we 
hopen dat we nu eindelijk snel kunnen beginnen met de 
nieuwbouw en de zwaar verouderde accommodatie kunnen 
slopen. Ik heb er alle vertrouwen in.  

Nu heb ik nog vrij weinig verteld over mijn korte periode als 
voorzitter, maar ik wil jullie de hoogtepunten niet onthouden. 
We zijn kampioen geworden met ons eerste team. We bestaan 
25 jaar. De afgelopen 3 jaar hebben we mooie slotdagen voor 
de jeugd gehad. De vrijwilligersavonden worden goed 
bezocht. De Playbackshow is ieder jaar een succes en ik zou 
het bijna vergeten….er wordt iedere week heerlijk gevoetbald. 
En daar gaat het eigenlijk om. Voetballen. Met elkaar en voor 
elkaar. Ik sluit af als trotse voorzitter van een hele mooie club 
met prachtige vooruitzichten. SV Capelle een club met 
potentie, een club om trots op te zijn. 

Jullie voorzitter,  
Coert van Caem 
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SV Capelle bestaat 25 jaar! Gedurende deze 25 jaren heeft 
onze club vele hoogtepunten gekend, zoals ook afgelopen 
jaar. Het 1e elftal werd kampioen in de 3e klasse D. Veel van 
deze hoogtepunten staan nog in ons geheugen gegrift, maar 
dit zou natuurlijk niet mogelijk zijn geweest zonder al de 
sponsoren van onze club. De redactie zocht de 
hoofdsponsoren Joh. Vos Capele BV en van Wijlen 
Installatietechniek op. 

Na een warm en gastvrij ontvangst op het kantoor van Joh. 
Vos Capelle BV kwamen er allerlei leuke verhalen en 
anekdotes over tafel. Dat kan ook niet anders want alle drie, 
Co en Ronnie van Joh. Vos Capelle en André van 
Installatietechniek van Wijlen, hebben in de machtige blauw-
witte kleuren van SV Capelle of van de voorlopers, HNC en 
Wit-Zwart, mogen spelen. Ronnie herrinerde zich nog in de 
kleuren van wit-zwart te hebben gespeeld, die hij later 
verruilde voor het blauwe tenue. Hij heeft de jeugd doorlopen 
aan de juffrouwsteeg en hij heeft toen nog een tijdje zijn 
voeten laten spreken in het 2e elftal. Ronnie vertelde ons 
lachend dat hij zich nog herrinerde dat de tegenstander nooit 
wist wat hen overkwam. Soms wist de opponent niet of ze 
tegen een diertuin of een elftal aan het spelen waren, want 
iedereen had een bijnaam. Een dierennaam dan wel te 
verstaan, van een kip en een geit tot aan een vos. Ieder 
diersoort vond zijn plekje in het elftal. 

 

Over het algemeen ging het voetballen Ronnie goed af, maar 
tussen neus en lip door vertelde Ronnie ons glimlachend dat hij 
in een thuis wedstrijd tegen Good Luck tegen een rode kaart 

De hoofdsponsoren in  beeld  
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opliep waarna 6 wedstrijden schorsing volgde. Tot overmaat 
van ramp herhaalde dit feit zich in de uit wedstrijd en alweer 
tegen Good Luck. Deze keer was de straf iets milder, 4 
wedstrijden schorsing. De penningmeester van de KNVB was 
zeer blij met Ronnie. 

Uit het gesprek met Ronnie konden wij opmaken dat Ronnie 
een echte winnaar is en iemand die altijd voor de winst wil 
gaan. Mede dankzij zijn doorzettingsvermogen heeft hij ook 
een wedstrijd in het 1e elftal mogen spelen. Nu is Ronnie een 
fanatieke surfer en dat kan natuurlijk niet anders, want dat 
heeft hij geleerd van zijn vader Co. 

Co Vos heeft ook al zijn voetbaljaren bij SV Capelle en één 
van de voorlopers van SV Capelle, Wit-Zwart, versleten. In weer 
en wind stond Co als vaste basisspeler bij het derde elftal van 
Wit-Zwart. Toch heeft hij één keer het SV Capelle tenue 
gedragen, maar dat verliep niet vlekkeloos vertelde Co ons 
lachend. In deze wedstrijd liep hij meteen een hamstring 
blessure op. Naast zijn voetbalcarrière is Co actief geweest in 
het bestuur en vervulde de functie van algemene zaken. 

De andere hoofdsponsor ,André van van Wijlen 
installatietechniek, is ook gestart met voetballen tijdens zijn 8e 
levensjaar bij HNC. Ook André heeft de jeugd doorlopen en is 
gestart in de C-jeugd. De reden hiervoor was dat dat het 
jongste elftal op dat moment was. Enkele jaren later verdiende 
André zijn sporen in het 2e elftal. Soms was het weleens lastig 
voor hem omdat zijn sportbril, die hij nodig had voor het 
inschatten van de diepte, weleens aansloeg. Het aannemen 
van de bal was dan nogal lastig, vertelde André met een 
knipoog. Toch liet hij zich hierdoor niet uit het veld slaan en 
heeft dankzij zijn doorzettingsvermogen enkele wedstrijden op 
het hoofdveld in het tenue van het eerste elftal gespeeld. Na 
een tijdje besloot André om zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen te hangen, maar toch begon het weer bij hem te 
kriebelen. Mede dankzij zijn vrienden had André toch weer de 
voetbalschoenen aangetrokken en heeft hij nog 2 jaar in de  
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wei gestaan in het 3e elftal. Dat was meteen het eerste 
moment dat hij de blauwe kleuren van onze mooie club 
droeg. 

Nu André inmiddels gestopt is met voetballen heeft hij toch 
nog telkens het gevoel dat hij thuiskomt wanneer hij het 
sportpark weer betreed. ‘Het is een club naar mijn hart’, zijn de 
letterlijke woorden die André uitspreekt. Een van de redenen 
van de sponsoring van Installatietechniek van Wijlen is dan ook 
zijn clubliefde. André vertelde ons, ‘ik ben niet op zoek naar 
rendement met de sponsoring van SV Capelle, maar ik doe 
het omdat ik SV Capelle een super club vind’. 

Ook Ronnie spreekt niets als lof over onze club, SV Capelle. 
Natuurlijk heeft hij zelf lang gespeeld op de velden, maar 
daarnaast is hij ook erg te spreken over onze persoonlijke 
benadering. Dat is ook een van de redenen dat hij regelmatig 
op het sportpark te vinden is, net als André overigens. Beiden 
proberen ze de wedstrijden van Capelle te volgen, maar soms 
is dit wegens verplichtingen niet mogelijk. Toch proberen ze 
dan op de hoogte te blijven van de tussenstand en wordt er 
natuurlijk ook gejuicht aan de andere kant van de telefoon bij 
een doelpunt. Onze jongens hebben ze het dit jaar wel erg 
druk bezig gehouden met alle doelpunten en zij zullen 
waarschijnlijk regelmatig de week begonnen zijn met een 
schorre stem. 

Nadat de avond verder vorderde kwamen er steeds mee 
leuke aneqdotes over de tafel. Co vertelde ons dat de 
lichtmasten op het C-veld zelf zijn gemaakt bij Vos en deze zijn 
met een kar vervoerd door de steeg naar zijn 
eindbestemming. Ook vertelde Co ons dat onze club 
inmiddels 25 jaar bestaat, maar dat het er ook meer hadden 
kunnen zijn. De fusie was namelijk al vaker ter sprake gekomen. 
Sterker nog, er is zelfs vergaderd door HNC in cafe ‘Pruijsen’ en 
door Wit-Zwart in cafe ‘de witte brug’. Enkele bestuursleden 
wilden hier nog niets van weten, maar 8 jaar later was sv 
Capelle dan toch een feit. 
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Beide hoofsponsoren hebben een rijk verleden met onze club, 
maar wat doen zij nu eigenlijk in het dagelijks leven? Het bedrijf 
Vos Capelle is een begrip in Capelle door zijn werkzaamheden 
en rijke verleden. Vos bestaat namelijk inmiddels al 68 jaar. 
Johan Vos is vroeger gestart met paard en wagen om hooi te 
verkopen, wat toendertijd de beste hooi van Europa was. 
Daarna zijn ze steeds meer gaan uitbreiden en hebben ze een 
steeds meer divers pakket kunnen aanbieden aan de klant. 
Vandaag de dag zijn ze totaalleverancier van diverse 
sectoren, zoals glasgroenten, vollegrond en boom- en sierteelt. 
Daarnaast zijn ze ook gespecialiseerd in de complete inrichting 
van kassen en houden ze zich bezig met het verkopen en 
onderhouden van allerlei gereedschappen en machines voor 
uw park, tuin, kas en akker. Het werd tijdens het gesprek 
duidelijk dat Vos zich de afgelopen jaren enorm heeft 
ontwikkelt en vandaag de dag nog steeds niet stil staat. Wist u 
namelijk dat Vos in 2010 is begonnen met het verkoop van 
vuurwerkartikelen? En dat Vos zich bezighoud met 
hengelsport? Daarnaast zijn ze ook in het dagelijks leven veel 
met voetbal bezig, want ze zijn namelijk leverancier en 
adviseur van de twee tot beste uitgeroepe velden van 
Nederland in het seizoen 2010/2011, RKC Waalwijk en PSV 
Eindhoven. Door deze fantastische prestatie staan meer clubs 
en verenigingen in de rij zoals de Graafschap, Sparta 
Rotterdam en Willem 2. 

Installatiebedrijf van Wijlen heeft ook een zeer rijke historie en 
timmert al jaren succesvol aan de weg. De opa van André is 
begonnen in 1931 in de wereld van de radio’s. Vroeger was 
nog niets draadloos, dus voor het luisteren naar de radio was 
bekabeling nodig. Van Wijlen is gestart met het aanleggen 
van bovengrondse bekabeling langs alle wegen en daarnaast 
verkochten ze radio toestellen. Naast de radio en kleinschalig 
loodgieterswerk, werden er ook fietsen verkocht en 
gerepareerd en als snel werd ook begonnen met de eerste 
elektrotechnische werkzaamheden. In de Tweede 
Wereldoorlog was de oprichter van van Wijlen leider van de 
verzetsgroep en hij heeft zijn expertise op het gebied van 
radio’s gebruikt om in die tijd uiterst belangrijke en gevoelige 
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informatie te verspreiden onder de verzetsleden en de 
geallieerden. 

Na de oorlog heeft van Wijlen installatietechniek zijn 
werkzaamheden uitgebreid met een taxi afdeling, wat later 
succesvol verkocht is. Weer iets later kwam de verkoop van TV 
erbij. Op de dag van vandaag is van Wijlen nog steeds erg 
flexibel en kijkt naar de vraag van de klant. Soms komen 
klanten zelf naar het bedrijf met een probleem en van Wijlen 
zoekt daar dan een oplossing voor. Zo ontwikkelde het bedrijf 
oa regelbare stroomschokapparaten voor hondentrainers en 
elektronische voetgroei meetapparatuur voor de 
kinderschoenindustrie. Het bedrijf van André is dus erg flexibel 
ingesteld. Nu zijn ze vooral gericht op installatietechniek, zoals 
elektrotechniek, loodgieters werk, klimaatbeheersing en 
brand- en inbraakbeveiliging. Van Wijlen voorziet bijvoorbeeld 
ontzettend veel supermarkten van alle installatievoorzieningen. 
Enkele veelbezochte supermarkten door de werknemers van 
van Wijlen zijn de Jumbo, plus Emte en Sligro. Daarnaast 
voeren ze ook diverse installaties uit op luxe cruiseschepen met 
als bekendste voorbeeld the Queen Mary 2, die erg bekend is 
en al enkele malen op national geographic te zien is geweest. 
Nog een ander voorbeeld is de installatie van sanitair en 
luchtbehandeling in het Russisch vliegtuig, Antonov, wat nu 
ingericht is als een hotelsuite. Maar waarvan de meeste 
mensen van Wijlen toch wel zullen kennen is het installatiewerk 
in huis, want ook dit wordt op grote schaal uigevoerd. Kortom, 
van Wijlen is erg veelzijdig. 

Wij als SV Capelle zijn erg blij met onze hoofdsponsoren en we 
willen hun dan ook via deze weg bedanken voor hun steun en 
vertrouwen de afgelopen jaren, want zonder hun hadden wij 
nooit dit jubileum weten te bereiken. Wij hopen dan ook nog 
op een lange en vruchtbare samenwerking in de toekomst. 

De redactie. 
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Mijn naam is Jolanda en ik ben al heel wat jaren betrokken bij 
het vrouwenvoetbal op het Mandemakers Sportpark aan de 
Juffrouwsteeg in Sprang Capelle, voorheen dus de 
voetbalvelden van de verenigingen v.v. Wit Zwart en v.v. 
H.N.C., het huidige s.v. Capelle. Toen de jubileumcommissie, 25 
jaar SV Capelle, mij vroeg een stukje over het vrouwenvoetbal 
te schrijven, deed ik dat graag. Ik kwam dan ook 
bovenstaande titel tegen, samengevat : “vrouwen-
/meidenvoetbal” , de meest populaire vrouwensport van 
Nederland, ook de grootste, volgens de K.N.V.B. 

 Het betekent wel, dat de voetbalverenigingen Wit Zwart en 
H.N.C. op dat gebied beslist niet achter liepen, immers er 
waren toen al meiden- en dames- teams, met andere 
woorden : aan de Juffrouwsteeg was men op tijd en bij de tijd. 
Na de fusie gingen wij dus op in SV Capelle, een mooie club, 
ook voor meiden en vrouwen, de wit/zwarte en rood/witte 
kleuren veranderden in blauw met wit, ook voor ons. SV 
Capelle vrouwen en meiden kregen respect door hun 
successen. We kwamen uit in de tweede klasse van de 
K.N.V.B. en mochten ons dus echt tot de top rekenen. Maar 
naast presteren speelt bij SV Capelle de onderlinge sfeer en 
gezelligheid een grote rol. Hadden we in het verleden al grote 
toernooien, gekoppeld aan weekendjes uit, BBQ’s en allerlei 
andere uitstapjes, vandaag de dag doen we het niet minder. 

Naast voetbal in de hogere klassen was er omstreeks 
2002/2003 nog een ander hoogtepunt, meer dan de helft van 
ons team was zwanger !! Gepland, afgesproken ? Wie zal het 
zeggen, we haalden wel de landelijke sportpers ! Dan is het 
sportief moeilijk om terug te komen !! Toch blijven we op de 
been en in de wetenschap, dat momenteel de jeugd bij SV 
Capelle eraan komt, hebben we alle vertrouwen in de 
toekomst, in vrouwenvoetbal op het Mandemakers Sportpark 
dus. 

25 jaar  damesvoetbal  b i j  SV Capel le  
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Sommigen van ons, ook ik, behoren tot “de veteranen” van 
het team, het is niet anders. Heel veel mooie herinneringen 
aan de voetbalsport zullen ons bij blijven, zeker ook onze tijd bij 
SV Capelle, we komen er graag. Plaats maken voor de 
opvolging doen we graag, jullie zijn welkom en ik wens jullie, 
namens mijn teamgenoten, ook een hele fijne tijd, bij SV 
Capelle op het Mandemakers Sportpark aan de Juffrouwsteeg 
in Capelle. 

We hopen, dat jullie, de jeugd van vandaag, later ook zal 
kunnen spreken over mooie herinneringen aan SV Capelle, dat 
zou fijn zijn. 

Jolanda Verduijn-Pruijssers,  
aanvoerder SV Capelle DA1. 
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25 jaar jeugdvoetbal , hierop terug kijkend ,moet ik zeggen dat 
dit 25 jaar waren met veel hoogtepunten , maar ook enkele 
dieptepunten. 

Met die dieptepunten wil ik dit feestelijke nummer toch 
openen. Absoluut dieptepunt in deze 25 jaar , was het 
overlijden van Cor Wagemakers en Kees van Dijck. Kees was 
een zeer gewaardeerd jeugdcommissie lid die altijd voor de 
jeugd klaar stond en zijn plotselinge overlijden schokte de hele 
jeugdafdeling. Het overlijden van Cor, voorzitter van onze 
jeugdafdeling, was een hele schok die ons nog jaren heeft 
achtervolgd. Cor was namelijk een man, die echt altijd voor 
de jeugd klaar stond, was niet alleen voorzitter maar ook 
leider, manusje van alles en vond niets teveel om voor de 
jeugd van SV Capelle te doen. Zelfs toen Cor niet meer 100 
procent kon functioneren door een hersenbloeding, was hij 
nog altijd op het veld aanwezig en stond nog dag en nacht 
klaar voor de jeugdafdeling. Mensen waar SV Capelle altijd 
een beroep op kon doen en waar niets teveel voor was, Cor 
en Kees bedankt! 

Uiteraard waren er ook gelukkig veel hoogtepunten binnen 
onze vereniging, vele kampioenschappen, zege', maar vooral 
leuke en sportieve wedstrijden. Deze hoogtepunten konden 
niet worden gerealiseerd zonder alle vrijwilligers die altijd klaar 
hebben en nog klaar staan voor de jeugd van SV Capelle. Het 
is voor mij niet mogelijk om alle namen te gaan noemen , 
omdat ik er altijd wel vergeet en dat wil ik absoluut niet , dus 
langs deze weg, iedereen die in deze 25 jaar zijn steentje heeft 
bijgedragen tot het tot stand komen van alle succes, maar 
vooral voor alle plezierige uren die de jeugd heeft kunnen 
hebben op en buiten ons sportpark, hartelijk bedankt en we 
hopen nog lang een beroep op U te mogen doen.  

25 jaar  jeugdafdel ing SV Capel le  
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Maar het belangrijkste van de afgelopen 25 jaar, waren 
natuurlijk de voetballers en voetbalsters. Jongens en meisjes, 
die hun plezier hebben en nog beleven in het voetballen bij SV 
Capelle en waarvan de een het wat beter kan als de ander, 
maar het plezier altijd voorop heeft gestaan. Denk aan alle 
activiteiten die in het verleden georganiseerd zijn: Sint Nicolaas 
feesten , waar geloof ik iedereen wel eens in die 25 jaar 
geweest is, reflectortochten , Beach-voetbal , eieren zoeken, 
kerstdiner, sportdagen, 4 tegen 4, enz , enz . En meest 
recentelijk de jeugdsportdag, wat een doorslaand succes was. 
Activiteiten die we nu weer op willen pakken en daarom zijn er 
diverse mensen bereid gevonden om in de 
activiteitencommissie plaats te nemen om dit alles weer nieuw 
leven in te willen blazen , want SV Capelle is natuurlijk niet 
alleen voetbal. 

Maar het mooiste moment voor jeugdtrainers / leiders is toch 
wel, als je ziet dat er een speler die onder jouw leiding bij de 
jeugd heeft gevoetbald het tot het eerste brengt. Dit is dan 
toch uiteindelijk waar we het allemaal voor doen, spelers op 
leiden die later de kleuren van de vereniging verdedigen in 
het eerste elftal. Gelukkig is dat bij heel veel spelers gelukt en 
we mogen nog iedere week er van genieten in de 2e klasse 
KNVB, wat toch wel een prestatie is, als je kijkt dat de kleinste 
club van Sprang-Capelle het beste presteert. 

En dan hebben we eenmaal in de zoveel jaar nog 
uitzonderlijke talenten , denk aan Onno Damen , Bert Rijken die 
bij een BVO mogen gaan voetballen en het daar ook zeer 
goed hebben gedaan, maar het helaas niet tot het eerste 
hebben gebracht, maar gelukkig -en dat tekent voor mij wel 
de vereniging SV Capelle- weer op het oude nest terug 
kwamen om hier hun steentje bij te dragen, aan de successen 
van SV Capelle. 

Ook hebben we zelfs nog een speelster, die het Nederlands 
Elftal heeft gehaald: Esther Kant . Zij mocht jaren deel 
uitmaken van diverse vertegenwoordige elftallen , om 
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uiteindelijk deel uit te mogen maken van het het Nederlands 
Elftal . Dus jongens, meiden je ziet dat niets onmogelijk is. Met 
talent en de wil om je best te doen kan je het nog ver brengen 
, de voorbeelden binnen de vereniging zijn er.. Voorwaarde is 
wel dat je goed naar je trainers en leiders luister en je altijd -of 
het nu een training of een wedstrijd is- je best doet. 

Ook wil ik nog de de aandacht vestigen op onze dames 
afdeling een afdeling die ook al 25 jaar actief is binnen onze 
vereniging en dit ook met wisselende successen. Er zijn zelfs 
dames bij die al 25 jaar bij de dames voetballen: petje of voor 
deze dames. Ook mogen we niet vergeten de baby-boom die 
we al enkele keren in deze afdeling hebben gehad en waar 
we zelfs enkele jaren geleden een landelijk blad mee haalden: 
6 dames tegelijk zwanger! Ook het vorige seizoen weer 5 
tegelijk zwanger , maar de dames weten van geen wijken en 
met hulp van de meisjes konden we iedere week weer op het 
veld staan, met een goed elftal. Maar toch willen we wel 
gaan proberen de damesafdeling een nieuwe impuls te gaan 
geven en actief naar nieuwe leden te gaan zoeken en hierbij 
kunnen we alle hulp gebruiken. Weet u iemand in uw 
omgeving die op woensdag en zaterdag bij de dames lekker 
actief wil zijn, laat ze eens komen kijken, want ik kan u 
verzekeren: gezellig is het zeker. 

Ook mag ik niet vergeten onze vele sponsors te bedanken, 
mensen die bereid zijn om onze jeugd steeds weer in in nette 
kleding het veld op te laten komen en ze van trainingspakken 
voorzien. Het is op dit moment zelfs zo dat alleen de C en D2 
nog geen trainingspakken hebben en de rest van de jeugd 
hier wel gebruik van kan maken. Maar de mensen stonden 
niet alleen klaar voor de kleding, maar als er iets word 
georganiseerd voor de jeugd zijn er ook altijd mensen die voor 
ons klaar staan. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor en we 
hopen in de toekomst nog eens bij U aan te mogen kloppen. 
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Als laatste wil ik Frank van Ierland en Coert van Caem 
bedanken voor hun inzet voor de jeugd. Beide voorzitters met 
veel aandacht voor de jeugdafdeling en altijd bereid te 
helpen met raad en daad . Frank en Coert hartelijk bedankt 
namens de jeugdafdeling! 

Tot slot wil ik namens het jeugdbestuur en iedereen die zich 
inzet of ingezet heeft voor de jeugd van SV Capelle hartelijk 
bedanken hiervoor. Zonder U geen jeugdvoetbal bij SV 
Capelle. Nu op naar de volgende 25 jaar, op een sportpark 
wat er over een jaar heel anders uit zal zien en iedereen nog 
meer motivatie geeft om zijn best te doen voor SV Capelle. 

IEDEREEN BEDANKT VOOR DEZE MOOIE 25 JAAR ! 

Namens de jeugdafdeling, 
Arie Kant 
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In het voorjaar van 1979 waren er enkele leden, ik zal geen 
namen noemen om niemand te vergeten, die vonden dat er 
naast voetballen ook iets anders aan beweging moest worden 
gedaan. En zo is op 2 mei 1979 de trimclub opgericht met de 
bedoeling dat de dames van de voetballers, maar ook 
andere dames en heren konden sporten. We zijn begonnen 
met Kees Verduijn als trimleider. 5 jaar later in oktober 1984 was 
de trimclub zo gegroeid tot 55 leden, toen kwam er een 
ledenstop van enkele jaren. Na deze ledenstop is het aantal 
leden teruggelopen, nu hebben we een kleine 30 leden. We 
hebben een vaste kern van sporters die er elke week zijn, maar 
er zijn ook 7 leden, die reeds vanaf de oprichting lid zijn. Het 
oudste lid is momenteel 80 jaar. 

De trainerswisselingen vallen ook wel mee, want na Kees 
Verduijn kwam Wim Bakker uit Dongen, Yvette Buddingh uit 
Waalwijk, vervolgens weer Kees Verduijn en sedert november 
2004 is Inge Schuimer uit Waspik onze trimleidster en zij weet 
ons op een prettige manier onze spieren te laten gebruiken en 
we zijn blij met haar als leidster. 

We hebben in de beginjaren een sportdag georganiseerd met 
zelfbedachte spelletjes, dat is overgegaan in een sportdag 
genaamd Brabant in beweging, waar in groepsverband werd 
gestreden om zo hoog mogelijk te eindigen voor de beker. Het 
bedenken van de spellen was iedere keer weer een hele 
opgave, zodat op een gegeven moment het voetbalbestuur 
bij de organisatie werd betrokken, daar het voor ons als 
trimbestuur alleen geen haalbare kaart meer was.  

Deze sportdag is vervolgens overgegaan in de welbekende 
Sterrenslag, wat meestal een uitermate gezellige dag was met 
mooi weer en een geslaagde feestavond er achteraan. Bij 
iedere activiteit loopt na verloop van jaren de animo terug, zo 

25 jaar  t r imclub SV Capel le  
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ook bij de Sterrenslag en uiteindelijk is dit evenement 
overgegaan in het beach-soccer toernooi. In dit jubileumjaar is 
er door de trimclub een mooie fietspuzzeltocht uitgezet, een 
mooie en gezellige tourtocht waarbij enkele leuke prijzen te 
winnen waren. Dit evenement was een meer dan geslaagd 
evenement met een behoorlijk aantal deelnemers. 

Het bestuur is honkvast, want zoveel wisselingen zijn er in de 
loop van de jaren niet geweest. Wij als trimbestuur wensen u 
allen een fijn jubileumjaar toe met al de activiteiten die nog op 
stapel staan, maar vooral veel gezondheid en wijsheid om dit 
te mogen en kunnen doen. 

Namens het trimbestuur, 
Truus Konings 
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In dit artikel wordt ingegaan op de historie van S.V. Capelle en 
haar twee voorlopers: voetbalclub H.N.C. en voetbalclub Wit-
Zwart. Het is echter geen volledig historisch overzicht: uit 
verschillende jaargangen van de clubbladen van H.N.C. (De 
H.N.C.-er, v.v. HNC , HNC - memo en 't H.N.C. Kwartaaltje), Wit-
Zwart (De Pil, De Wit-Zwart..er) en S.V. Capelle (Bla-bla) zijn 
wetenswaardigheden "uitgepikt". Geprobeerd is om hiervan 
een zo leuk mogelijke mix te maken.  

SV Capelle is een sportvereniging, die in februari 1986 is 
opgericht. In dat jaar besloten de voetbal vereniging Wit-Zwart 
(opgericht in 1938; clubkleuren: natuurlijk wit en zwart) en de 
voetbalvereniging H.N.C. (opgericht in 1948; clubkleuren: rood 
en wit) te fuseren. De gemeente Sprang-Capelle had hier al 
jaren op aangedrongen, maar door allerlei oorzaken moest 
het tot 1986 duren, voordat de fusie er "door" was. Gezien de 
ligging van de accomodaties van de beide verenigingen, was 
het logisch dat er op een gegeven moment een fusie zou 
komen: de accomodaties van Wit-Zwart en H.N.C. lagen 
namelijk naast elkaar aan de Juffrouwsteeg in Capelle. Bij de 
fusie moesten natuurlijk beslissingen worden genomen m.b.t. 
kantine, hoofdveld en clubkleur. De kantine van H.N.C. werd 
de kantine van S.V. Capelle en het hoofdveld van Wit-Zwart 
werd het hoofdveld van S.V. Capelle. Als clubkleur werd voor 
de kleur blauw gekozen. S.V. Capelle ging, net als Wit-Zwart en 
H.N.C., meedoen aan het zaterdagvoetbal.  

Overigens bestond er voor 1938 al een voorloper van H.N.C. 
en Wit-Zwart in Capelle. Deze vereniging voetbalde onder de 
naam Excelsior Capelle en werd opgericht in 1919. De 
oprichting van Excelsior Capelle vond plaats in het gymlokaal 
van de Openbare Lagere School en voorzitter van deze 
vereniging werd W.J. van Nieuwenhuijzen (een van de latere 

De gesch iedenis  van SV Capel le  
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oprichters van Wit Zwart). Capelle begon met 38 leden en 
twee elftallen in de Brabantsche Voetbal Bond (BVB ; 
zondagcompetitie). Het speelveld lag aan de Willem van 
Gentsvaart en het clubhuis was Café Wed. A. v.d. Haart aan 
de Nieuwe Vaart. Excelsior Capelle groeide uit tot een 
respectabele club en promoveerde via de Brabantsche 
Voetbal Bond naar de landelijke KNVB. Excelsior Capelle 
speelde in deze periode in de 3e klasse KNVB 
(zondagcompetitie). Destijds was overigens de 1e klasse KNVB 
de hoogste klasse van het voetbal: er was nog geen betaald 
voetbal. Er waren vijf regionale eerste klassen: Noord, Oost, 
West I, West II en Zuid. De kampioenen van deze klassen 
speelden in een poule om het landskampioenschap. 
Onderstaand de eindstand van de competitie, waarin Capelle 
speelde in het jaar 1932-1933 (derde klasse Zuid). In dat jaar 
werd Go Ahead (Oost) algeheel kampioen van Nederland, 
gevolgd door Feijenoord (West I), Stormvogels (West II), PSV 
(Zuid) en Velocitas (Noord). Bron: VoetbalNederland  

R Club Wdst W G V Pnt Voor Tegen Min
1 Baardwijk 14 11 2 1 24 63 28 0 
2 Good Luck (oud) 14 10 2 2 22 53 26 0 
3 Oosterhout 13 6 3 4 15 41 33 0 
4 Nevelo 14 4 5 5 13 28 28 0 
5 RWB 13 5 2 6 12 30 37 0 
6 Capelle 14 3 4 7 10 25 45 0 
7 HEC 14 3 2 9 8 22 39 0 
8 Oisterwijk 14 2 2 10 4 17 43 0 

 

Allereerst wordt de geschiedenis van Wit-Zwart besproken. 
Vervolgens wordt ingegaan op H.N.C. en tot slot komt S.V. 
Capelle aan bod. 
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Wit-Zwart  

Wit-Zwart werd opgericht in 1938 door de heren H. van Beek, 
W. van Nieuwenhuijzen, A. Priest, H. Kraak, G. van Tilborgh en J. 
Waarts. De voetbal vereniging kreeg in eerste instantie de 
naam "Capelle". Capelle ging voetballen op de zaterdag. In 
1939 werd de naam gewijzigd in "Wit-Zwart". Tegenstanders in 
deze periode waren o.a. Almkerk en Kozakken Boys 
(Werkendam). In het oorlogsjaar 1941 ging Wit-Zwart over naar 
het zondagvoetbal, omdat de zaterdagcompetitie stopte. De 
Capellenaren eindigden in het seizoen 1941-1942 al direct op 
de derde plaats.  

 

Wit-Zwart 1942:  
 

 
 
v.l.n.r.: Leen Mesch, Marijn Hommel en Stoffel van Gijzel  
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Het volgend seizoen werd Wit-Zwart zelfs ongeslagen 
kampioen en ook in de competitie 1943-1944 behaalde Wit-
Zwart het kampioenschap. Uitermate spannend was de 
promotiecompetitie. In een spannende beslissingswedstrijd 
tegen Bavel op het TSC-terrein in Oosterhout verwierf Wit-Zwart 
het recht op promotie naar de vierde klasse K.N.V.B.: met 4-0 
werden de Bavelse voetballers verslagen.  

Foto van Wit-Zwart uit de oorlogsjaren:  
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Hierna brak een mindere periode aan: spelers vertrokken naar 
elders. Met het elftal van 1944 zou Wit-Zwart in 1946 derde 
klasser hebben kunnen worden. Nu lukte dat niet. In 1947 
degradeerde Wit-Zwart. In 1948 was er sprake van dat Wit-
Zwart weer op de zaterdag zou gaan voetballen. Er kwam een 
vergadering en deze leidde tot onenigheid binnen de 
vereniging. Een aantal leden richtte een nieuwe vereniging 
op: H.N.C..  

Het duurde enkele jaren voor Wit-Zwart het verloren gegane 
terrein kon heroveren. Met een aantal jonge spelers slaagde 
Wit-Zwart er in 1951 in weer naar de vierde klasse K.N.V.B. te 
promoveren: Wit-Zwart werd kampioen met twee punten 
voorsprong op de nummer twee Berkdijk. Ook de 
promotiewedstrijden wist Wit-Zwart te winnen, waardoor de 
promotie een feit was. Zeven jaar wist Wit-Zwart zich op dit 
niveau te handhaven. Onderstaand de eindstand van het 
seizoen 1952-1953 (zondag vierde klasse K.N.V.B.). Bron: 
VoetbalNederland  

R Club Wdst W G V Pnt Voor Tegen Min
1 RKDVC 18 16 2 0 34 65 14 0 
2 Veerse Boys 18 16 1 1 33 73 10 0 
3 Vlijmense Boys 18 8 2 8 18 60 47 0 
4 Raamsdonk 17 6 4 7 16 22 35 0 
5 Wit Zwart 18 7 2 9 16 43 48 0 
6 Haarsteeg 18 8 0 10 16 35 48 0 
7 Nieuwkuijk 17 6 2 9 14 25 50 0 
8 RKJVV 18 7 1 10 15 40 49 0 
9 Heukelum 17 5 1 11 11 18 31 0 
10 Waspik 17 1 1 15 3 22 71 0 

 

In 1958 degradeerde Wit-Zwart weer naar de eerste klasse 
afdeling Noord Brabant en in 1961 volgde zelfs degradatie 
naar de tweede klasse afdeling Noord Brabant. Het bestuur 
besloot hierna weer definitief terug te keren naar het zaterdag  
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voetbal. In 1962 werd Wit-Zwart kampioen in de zaterdag 
tweede klasse afdeling Noord-Brabant. In de eerste klasse 
afdeling Noord-Brabant werd Wit-Zwart in 1967 kampioen. 
Hierdoor promoveerden ze naar de vierde klasse K.N.V.B..  

In het seizoen 1969-1970 begon de succes-periode van Wit-
Zwart: Wit-Zwart werd toen kampioen in de 4e klasse K.N.V.B. 
en promoveerde naar de 3e klasse K.N.V.B. Onderstaand de 
eindstand van de competitie 1969-1970 (zaterdag vierde 
klasse K.N.V.B.). Bron: VoetbalNederland  
R Club Wdst W G V Pnt Voor Tegen Min
1 Wit Zwart 20 12 4 4 28 44 20 0 
2 Altena 20 11 6 3 28 29 17 0 
3 Wilhelmina '26 20 7 9 4 23 27 21 0 
4 SEOLTO 20 7 7 6 21 30 30 0 
5 Zwaluwse Boys 20 5 10 5 20 26 26 0 
6 Beatrix '63 20 6 8 6 20 23 24 0 
7 Nivo Sparta 19 5 7 7 17 22 26 0 
8 Brakel 19 5 7 7 17 16 27 0 
9 SDO 20 6 5 9 17 27 24 0 
10 VVN 20 5 6 9 16 34 40 0 
11 Zuilichem 20 3 5 12 11 18 41 0 

 

Oorkonde kampioenschap Wit-Zwart 4e klasse K.N.V.B. 69-70: 
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Krantenartikel kampioenschap Wit-Zwart 4e klasse K.N.V.B. 
1969-1970:  
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Foto elftal Wit-Zwart 1970:  

 

 

Wit-Zwart moest het volgende jaar in de derde klasse 
voetballen tegen gerenommeerde tegenstanders als Good 
Luck (Raamsdonksveer), Dinteloord, Roda Boys (Aalst) en 
N.O.A.D. (Wijk en Aalburg), maar slaagde er toch in weer 
kampioen te worden. Een verslag van de laatste en 
beslissende competitie-wedstrijd tegen mede-
kampioenskandidaat NOAD'32:  
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Wit-Zwart - N.O.A.D. 1-0  

De laatste competitie-wedstrijd van Wit-Zwart is al het ware 
een beslissingswedstrijd om het kampioenschap geworden. 
Dinteloord stond op de ranglijst aan de kop met 1 punt 
voorsprong, maar de mannen uit de suikerstad waren wel 
uitgespeeld. N.O.A.D. zou deze middag genoeg hebben aan 
een gelijkspel, maar dan zou de uitwedstrijd tegen 
Krabbendijke wel per se gewonnen moeten worden om het 
kampioenschap te behalen.  

In het begin van de wedstrijd was Wit-Zwart wat meer in de 
aanval dan N.O.A.D. Uit een voorzet van links kopte Joop le 
Sage tegen de paal, terwijl verschillende schoten over of naast 
het doel verdwenen. Na ongeveer een kwartier kwam de bal 
na een N.O.A.D.-aanval via ausputzer André van Beek bij 
Albert van Beek. Laatstgenoemde passeerde op prachtige 
wijze vier/ vijf N.O.A.D.-verdedigers en schoot vervolgens van 
grote afstand op doel. Keeper Van Wijnen had pas in de 
gaten wat er gebeurd was, toen de bal al achter hem in het 
net lag: 1-0. N.O.A.D. ging hierna direkt fel in de aanval. 
Keeper Dick van Beek toonde in deze periode dat hij uit het 
goede keepershout gesneden is, al had hij eenmaal geluk 
toen een schot van linksbuiten Van Wijnen tegen de lat ketste.  

Na de pauze een op en neer gaande strijd met wat meer 
kansen voor Wit-Zwart. De ongeveer 2000 toeschouwers 
vonden dat het tweede doelpunt te lang op zich liet wachten 
en het werd zelfs erg stil langs de lijn. Na een laatste 
slotoffensief van N.O.A.D., dat echter geen resultaat had, floot 
de uitstekende scheidsrechter Brouwer voor het einde.  WIT-
ZWART WAS KAMPIOEN!!!  

Een prachtig resultaat. Vooral voor trainer Mooy moet dit een 
enorm succes zijn, daar hij in twee jaar Wit-Zwart van de 4e 
klasse KNVB naar de 2e klasse KNVB heeft geleid.  

J.A.J. van Beek.  
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Onderstaand de eindstand van het seizoen 1970-1971 
(zaterdag derde klasse K.N.V.B.). Bron: VoetbalNederland  

R Club Wdst W G V Pnt Voor Tegen Min
1 Wit Zwart 20 10 7 3 27 28 15 0 
2 Dinteloord 20 10 6 4 26 39 25 0 
3 Good Luck 20 9 7 4 25 26 14 0 
4 NOAD '32 20 10 4 6 24 23 22 0 
5 Sleeuwijk 20 8 5 7 21 23 26 0 
6 Terneuzense Boys 20 8 4 8 20 26 24 0 
7 Krabbendijke 20 7 4 9 18 30 29 0 
8 Roda Boys 20 6 6 8 18 16 22 0 
9 Smerdiek 20 6 3 11 15 27 35 0 
10 Rillandia 20 7 1 12 15 27 37 0 
11 BVC '54 20 4 3 13 11 24 40 0 

 

Voorzitter Leen de Haan van Wit-Zwart was zeer verheugd. Hij 
schreef het volgende over het kampioenschap:  

Het Kampioenschap  

De receptie en de sfeer en wat er omheen zit, dat is het 
mooiste dat een vereniging mee kan maken.  

Toen wij kampioen zijn geworden, waren er onder de 
vereniging, die al weken met mooie plannen rond liepen. Dit is 
dan tot uiting gekomen op de dag van het kampioenschap 
en de daarop volgende receptie. Hier is het bestuur totaal 
overdonderd van het geen wat er tentoon is gespreid in de 
receptie zaal, en de prachtige cadeaus en de gratificatie, de 
ballen en bloemenmassa, de getekende figuren van onze 
spelers. Dit alles deed de sfeer in onze vereniging groot, ook 
alleen al omdat al deze door eigen kracht en eigen handen 
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gemaakt zijn. Dit is dan het beste teken dat we zeker het 
tweede klasserschap waard zijn.  

Dat niet alleen het 1e elftal 2e klasser geworden is, maar dat 
heel de vereniging door deze gebeurtenis bij iedereen bekend 
staat, waaronder het sterke gedeelte van de jeugd. 
Overbluffend was dan ook het opspelden van de medailles 
door de pupillen aan de grote spelers, en als klap op de 
vuurpijl, waar iedereen van stond te kijken, kwam het tweede 
gedeelte van de pupillen, en overhandigden aan het bestuur 
een stel shirts en een keeperspak, dit alles namens de junioren 
en pupillen. Een cadeau waar bestuur en leden met de oren 
stonden te klappen. Als voorzitter wil ik vanaf deze plaats een 
woord van dank richten aan die twee jeugdleiders, die bij ons 
al een grote bekendheid hebben, voor het werk dat aan dit 
cadeau is geleverd.  

De verschillende verenigingen uit de naaste omgeving, die 
hun felicitatie persoonlijk overbrachten en of per telegram of 
per gratificatie onder couver, willen we ook bij deze hartelijk 
dank zeggen.  

Door het nog aanwezig zijn op de receptie door 
Burgemeester, Wethouders en Sekretaris, het aanwezig zijn van 
den Heer Willemsen, afgevaardigde van de K.N.V.B., het 
aanwezig zijn van oud leden, ouders van leden, en pupillen, 
en al het moois wat toegewenst is, met van sommigen dat 
kleine knipoogje (dat doet 't um) en als slot stuk de stille 
werkers, die de grootste zijn van de vereniging. Hier zal ik geen 
namen noemen om anderen niet te kort te doen, maar ieder 
die hier mee bedoeld wordt, voelt dit wel voor zich zelf. De 
vereniging is hierdoor versterkt, de band er door versterkt, en 
het blok is er door vergroot, waar we met ons allen trots op zijn 
en een prachtig aanzien hebben verworven in verre 
omgeving. Als klein in de 3e klasse begonnen, als grote 
geeindigd.  

voorzitter L. de Haan  
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Oorkonde kampioenschap Wit-Zwart 3e klasse K.N.V.B. 70-71:  
 

 

Wit-Zwart speelde na het kampioenschap een 
huldigingswedstrijd tegen het Brabants elftal: uitslag 0-0.  

Wit-Zwart mocht dus in het seizoen 1971-1972 van start in de 2e 
klasse K.N.V.B. In die tijd was dat de op één na hoogste klasse 
in het zaterdagvoetbal (in het seizoen 1970-1971 was de 1e 
klasse in het zaterdagvoetbal gevormd). Wit-Zwart voetbalde 
enkele seizoenen in deze klasse. Tegenstanders waren o.a. 
Arnemuiden, C.S.V.D. (Vitesse Delft), N.E.O.'25 (Sprang), 
S.S.C.'55 (Vrijhoeve-Capelle), Excelsior Maassluis, Spijkenisse, 
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N.S.V.V. (Numansdorp) en R.V.V.H. (Ridderkerk). In die tijd 
waren er dus mooie derby's tegen N.E.O.'25 en S.S.C.'55!  

Na deze bloei-periode van Wit-Zwart in het begin van de 
jaren'70 zakte de club geleidelijk naar de 4e klasse K.N.V.B. In 
deze klasse verbleef Wit-Zwart tot en met het seizoen 1984-
1985. In dat seizoen degradeerde Wit-Zwart naar de 1e klasse 
afdeling Noord Brabant. Ook het laatste seizoen van Wit- 
Zwart, het seizoen 1985-1986, verliep niet voorspoedig: Wit-
Zwart degradeerde opnieuw.  

 
H.N.C.  

De oprichting van H.N.C. vond plaats op 10 oktober 1948 in 
een tot vergaderzaal omgetoverd achterhuis van de familie 
Brouwers. Dit gebeurde onder leiding van J. Mandemakers, 
waarbij de volgende naam werd aangenomen: v.v. Nooit-
Gedacht'48.  

Op 14 oktober 1948 werd de eerste ledenvergadering 
gehouden. Het volgende werd besloten: 
- voetbalkleding: rode shirts met witte kraag, rood-witte 
voetbalkousen en zwarte broek 
- contributie: f 0,75 per maand voor senioren. 

H.N.C. telde het eerste jaar van haar bestaan 68 leden en niet 
minder dan 350 donateurs!  

Op 30 september 1949 werd H.N.C. door de K.N.V.B. erkend en 
werd besloten de naam Nooit- Gedacht'48 te wijzigen in 
H.N.C. De betekenis hiervan is: Heistraat Nieuwevaart 
Combinatie.  
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H.N.C. in het begin van de jaren vijftig:  

 
 
v.l.n.r.: 
achterste rij: L. Mesch, P. Verduijn, J. van Breemen, J. 
Mandemakers en P. Sterrenburg 
midden: C. van Gijzel, W. v.d. Schans en A. Mandemakers 
zittend: A. Rijken, M. de Wit en H. Mesch  

In de beginjaren had H.N.C. niet zo'n comfortabele 
accomodatie: "Toen moesten we genoegen nemen met een 
weiland, waar soms eerst de koeien van verwijderd moesten 
worden en het kleedlokaal was een houten keet, terwijl de 
wasgelegenheid een pomp buiten het kleedlokaal was. Het 
was soms wel moeilijk om gelijkertijd te pompen en wassen." 
(oud-voorzitter C. de Rooy)  

Gelukkig veranderde dat voor de H.N.C.'ers in de loop van de 
tijd.  
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Hieronder staat een foto van de derby H.N.C. - Wit-Zwart van 
april 1963. De einduitslag was 1-1. De doelpunten werden 
gemaakt door Wim de Jong (Wit-Zwart) en Henk Zwart 
(H.N.C.):  

 

Drie elftallen van H.N.C. uit de jaren zestig:  
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v.l.n.r.: 
staand: Rinus Minnaard, Cor Versteeg, Henk v.d. Galien, Gerrit van Dongen, 
Tony Werther, Gerrit de Bie en Henk Zwart 
zittend: Johan v.d. Linden, Piet Treffers, Kees Mandemakers, Ad v.d. Broek, 
Kees Hommel en Stoffel van Gijzel  

 
 
v.l.n.r.: 
staand: Henk Sprangers, Jan Pols, Gerard Damen, Cor de Rooij, Gerrit van 
Dongen en Ad Verduijn  
zittend: Ger Rosenbrand, Johan Mandemakers, Stoffel van Gijzel, Kees 
Verhagen, Houb v.d. Klassenberg en Leen Verduijn  
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v.l.n.r.: 
staand: Gerard Treffers, Rien de Jong, Coby Sprangers, Coby 
Chabot, Wim van Pelt, Arend Rosenbrand en Ad Groeneveld 
zittend: Kees Haverhals, Bertus van Heist, Koen van Gijzel, Piet 
Verduijn en Gerrit de Bie  

H.N.C. speelde na haar erkenning tot en met het seizoen 1965-
1966 in de 1e klasse van de afdeling Noord Brabant 
(zaterdagvoetbal). In het seizoen 1965-1966 promoveerde 
H.N.C. onder leiding van trainer A. v.d. Ven naar de 4e klasse 
K.N.V.B. Hier speelde H.N.C. twee seizoenen in. Tegenstanders 
in deze klasse waren o.a. Altena (Nieuwendijk), Wilhelmina'26 
(Wijk en Aalburg) en Wit-Zwart.  

Onderstaand de eindstand van het seizoen 1966-1967 
(zaterdag vierde klassse K.N.V.B.). Bron: VoetbalNederland  
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R Club Wdst W G V Pnt Voor Tegen Min
1 Nivo Sparta 18 11 3 4 25 44 23 0 
2 Sleeuwijk 18 11 3 4 25 37 21 0 
3 HNC 18 10 3 5 23 42 30 0 
4 Zwaluwse Boys 18 9 4 5 22 41 21 0 
5 Wijk 18 7 4 7 18 32 25 0 
6 Altena 18 7 3 8 17 29 35 0 
7 Chrislandia 18 5 6 7 16 36 46 0 
8 Rust Roest 18 6 4 8 16 30 42 0 
9 Zuilichem 18 5 2 11 12 28 51 0 
10 Gunners The 18 1 4 13 4 20 45 2 

 

In het seizoen 1967-1968 degradeerde H.N.C. uit de 4e klasse 
K.N.V.B. Nu volgt een wedstrijdverslag van de wedstrijd tegen 
Wit-Zwart uit dat seizoen:  

 

Wit-Zwart - H.N.C. 5-1  

Op 10 februari 1968 om kwart over vier werd gestart voor deze 
belangrijke wedstrijd. In het begin werd er aan beide zijden 
nerveus gespeeld, waarbij beide doelen in gevaar kwamen. 
Na ca. 15 minuten zagen wij echter een zeer gevaarlijke 
aanval van Wit-Zwart. De hard ingeschoten bal werd echter 
op vakkundige wijze gestopt door onze doelman Schouten. De 
keeper van Wit-Zwart liet zich echter ook niet onbetuigd en 
redde een gevaarlijke bal van onze midvoor De Bie op keurige 
wijze. Na ca. 30 minuten kwam het eerste doelpunt van Wit-
Zwart. Een ongevaarlijke aanval van hen, werd niet voldoende 
weggewerkt en de meegekomen halfspeler maakte hier 
gretig gebruik van, 1-0. Van het verdere spelverloop voor de 
pauze valt niet veel te zeggen. Na de pauze zagen we een 
gevaarlijk oprukkend Wit-Zwart en onze achterhoede kreeg 
het dan ook zwaar te verduren; een doelpunt kon niet ui 
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tblijven. Dit kwam echter op ongelukkige wijze tot stand. Een 
onzer spelers werd onregelementair tegen de grond gewerkt, 
terwijl hij in het bezit was van de bal. De scheidsrechter floot 
hier echter niet voor, zodat de Wit-Zwart speler vrij voor het 
doel kwam te staan en deze kans ook benutte. Door deze 
scheidsrechterlijke dwaling werden de H.N.C.'ers moreel 
aangetast. Er kwamen enkele wijzigingen in ons elftal, maar 
het mocht niet baten. Een veel beter spelend Wit-Zwart liep 
binnen zeer korte tijd uit tot 5-0. Kort voor tijd werd de eer voor 
H.N.C. gered door F. Mandemakers. De einduitslag werd 
zodoende 5-1. Het was een verdiende overwinning voor Wit-
Zwart, doch enigszins geflatteerd. We moeten echter de moed 
niet opgeven, aangezien onze mede-degradatiekandidaat 
eveneens verloor. Wel dient hierbij opgemerkt te worden, dat 
de conditie van enkele spelers wel iets te wensen overlaat!!! 
Laat ons proberen dit te veranderen en zo het 4e klasserschap 
behouden.  

F. Mandemakers  

Na de degradatie in het seizoen 1967-1968 werd er een 
interview met trainer V.d. Ven gehouden:  OPENHARTIG  

Een gesprek met onze coach, dhr. A. v.d. Ven.  

De degradatie is een feit en nu de harde werkelijkheid op ons 
afkomt, rijst er een begrijpelijke vraag op. Aan dhr. V.d. Ven 
stelden wij deze vraag: "Wat is de oorzaak van deze 
degradatie?"  

Antwoord: 
"Het is een bijzonder moeilijke vraag, aangezien verschillende 
factoren een belangrijke of minder belangrijke rol hebben 
gespeeld. Het is U allemaal bekend, dat we het vorige seizoen 
zo prachtig gedebuteerd hebben. Op een bepaald moment 
was er zelfs de mogelijkheid om met het kampioenschap te 
gaan strijken. Echter dit seizoen ging het in de eerste helft van 
de competitie minder goed en in de tweede beslissende helft 
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van de competitie zelfs ronduit slecht. Als een ploeg na enkele 
succesvolle jaren ineens geen kans meer ziet om met 
overwinningen uit de bus te komen, dan is het tijdstip 
aangebroken om gezamenlijk alle beschikbare krachten te 
bundelen om het degradatie-gevaar te ontlopen. En dit is nu 
juist het punt geweest wat we niet hebben kunnen 
verwezenlijken. Een poging van de zijde van het bestuur en 
van mijzelf om een selectieploeg elke dinsdagavond apart te 
trainen had helaas geen succes. De bereidheid bij enkele 
spelers om met vereende krachten te vechten voor het 
lijfsbehoud, ontbrak helaas ... Er kwam nog bij, dat ik niet altijd 
de beschikking had over de gewenste spelers, aangezien het 
tweede elftal kampioenskansen had. Tenslotte gebeurde het 
nog wel eens, dat bepaalde spelers de opgelegde taak voor 
een wedstrijd verwaarloosden. Een zaak waar niet tegen valt 
te vechten en om deze vraag te beeindigen: wie de schoen 
past, trekke hem aan ..."  

Vraag: "Denkt U dat het verenigingsleven tengevolge van 
deze degradatie schade zal worden berokkend?"  

Antwoord: 
"Ik geloof zeer stellig van niet, als we maar voor en met elkaar 
de belangen van H.N.C. zullen behartigen."  

In het seizoen 1972-1973 degradeerde H.N.C. zelfs uit de 1e 
klasse afdeling Noord Brabant. Het verloren gegane terrein 
werd echter snel herwonnen: in het seizoen 1973-1974 
promoveerde H.N.C. weer naar de 1e klasse afdeling Noord 
Brabant. In deze klasse verbleef H.N.C. enige jaren.  
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H.N.C. 1 seizoen 1974-1975 

 
 
 
v.l.n.r.: 
staand: Huub Leijten, Toon v.d. Wijs, Johan v.d. Linden, Gerard 
Treffers, 
Bert v.d. Velden, Jan v.d. Velden, Anton van Beek en Arend 
Rosenbrand 
zittend: Ben v.d. Velden, Andre Snijders, Hans Rosenbrand, Arie 
Roomer, 
Ad Bouwman, Jan de Peffer en Stoffel van Gijzel  

In het seizoen 1977-1978 promoveerde H.N.C. weer naar de 4e 
klasse K.N.V.B. H.N.C. speelde enkele jaren in deze klasse. 
Tegenstanders waren o.a. Nivo Sparta (Zaltbommel), 
Woudrichem, Wilhelmina'26 (Wijk en Aalburg) en Wit-Zwart.  

Onderstaand de eindstand van het seizoen 1978-1979 
(zaterdag vierde klasse K.N.V.B.). Bron: VoetbalNederland  
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R Club Wdst W G V Pnt Voor Tegen Min
1 BVC '54 24 15 5 4 35 47 22 0 
2 NOAD '32 24 12 7 5 31 35 25 0 
3 HNC 24 11 6 7 28 42 24 0 
4 ONI 24 9 9 6 27 38 39 0 
5 Rust Roest 24 7 12 5 26 28 22 0 
6 Woudrichem 24 7 11 6 25 29 26 0 
7 Rijswijkse Boys 24 9 7 8 25 24 26 0 
8 Klundert 24 7 9 8 23 25 26 0 
9 SEOLTO 24 7 7 10 21 22 29 0 
10 Wilhelmina '26 24 4 12 8 20 21 28 0 
11 Zuilichem 24 7 6 11 20 25 36 0 
12 JPS 24 4 11 9 19 23 31 0 
13 Gunners The 24 2 8 14 12 19 44 0 

 

In het seizoen 1981-1982 degradeerde H.N.C. uit de 4e klasse 
K.N.V.B. In de 1e klasse afdeling Noord Brabant werd H.N.C. in 
het seizoen 1982-1983 kampioen. H.N.C. mocht in het seizoen 
1983-1984 dus weer van start in de 4e klasse K.N.V.B. Echter niet 
voor lang: na een beslissingswedstrijd tegen Wit-Zwart (uitslag: 
2-1 voor Wit-Zwart) volgde in 1984 degradatie naar de 1e 
klasse afdeling Noord Brabant. In het seizoen 1985-1986 
degradeerde H.N.C. samen met Wit-Zwart naar de 2e klasse 
afdeling Noord Brabant. In die klasse moest de fusieclub s.v. 
Capelle beginnen.  
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H.N.C. 2 seizoen 1984-1985: 

 
 
 
v.l.n.r.: 
staand: Kees Hommel, Albert Mandemakers, Mari Hoefnagel, 
Co Timmermans, 
Hans Beekmans, Kees Verduijn, Bert Maurik en Stoffel van Gijzel 
zittend: Hans Rosenbrand, Peter Rosenbrand, Piet Molegraaf, 
Joost Sterrenburg, Geert Meijer, Sjaak van Pas 
Liggend: Jan Hommel  

 

s.v. Capelle  

H.N.C. en Wit Zwart kenden dus afwisselend sportieve 
successen. Maar in het seizoen 1985-1986 leek de koek op: 
beide clubs degradeerden uit de 1e klasse afdeling Noord 
Brabant. De fusie had op geen beter moment kunnen komen!  
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Krantenartikel fusie uit De Stem van 30 januari 1986:  
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S.V. Capelle moest dus in het eerste seizoen 1986-1987 van 
start in de tweede klasse afdeling Noord Brabant. De fusie 
tussen H.N.C. en Wit Zwart vond plaats onder het motto 1+1=3. 
De eerste voorzitter van S.V. Capelle, K. van Gijzel, verwoordde 
het treffend:  

Samen gaan is het begin 
Samen blijven is vooruitgang 
Samen werken is succes 

Dit bleek ook goed in de praktijk te werken. Onder leiding van 
trainer Peet werd S.V. Capelle in het seizoen 1986-1987 
kampioen in de tweede klasse afdeling Noord-Brabant en ook 
in het volgende seizoen 1987-1988 werd S.V. Capelle 
kampioen in de eerste klasse afdeling Noord Brabant. Promotie 
naar de vierde klasse K.N.V.B. volgde.  

Oorkonde kampioenschap S.V. Capelle 1e klasse afdeling 
Noord Brabant 1987-1988 
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Kampioenselftal S.V. Capelle 1987-1988 

In de vierde klasse ging het sportief gezien minder: S.V. Capelle 
degradeerde in het eerste seizoen meteen naar de 1e klasse 
afdeling Noord Brabant.  

Eindstand seizoen 1988-1989 (zaterdag vierde klasse K.N.V.B.). 
Bron: VoetbalNederland  
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R Club Wdst W G V Pnt Voor Tegen Min
1 Haaften 22 13 3 6 29 50 28 0 
2 Family Boys 22 11 5 6 27 50 30 0 
3 Almkerk 22 10 6 6 26 56 25 0 
4 JPS 22 11 4 7 26 39 38 0 
5 NEO '25 22 8 8 6 24 41 42 0 
6 Nivo Sparta 22 9 6 7 24 35 41 0 
7 Rijswijkse Boys 22 9 5 8 23 31 34 0 
8 Gunners The 22 8 6 8 22 34 28 0 
9 ASH 22 6 7 9 19 24 27 0 
10 FSV 22 6 5 11 17 29 39 0 
11 Giessen 22 3 9 10 15 26 49 0 
12 Capelle SV 22 4 4 14 12 20 34 0 

 

S.V. Capelle bracht enige tijd door in de 1e klasse afdeling 
Noord Brabant. In het seizoen 1995-1996 volgde echter weer 
een promotie: S.V. Capelle promoveerde meteen naar de 3e 
klasse K.N.V.B. door toedoen van de invoering van de 
hoofdklasse in het zaterdagvoetbal.  

In augustus 1998 bestond S.V. Capelle 12,5 jaar. Dit werd 
vanzelfsprekend groots gevierd. Er vond op zaterdag 29 
augustus een wedstrijd plaats van een team van vrijwilligers 
van S.V. Capelle tegen het World Master Team (o.l.v. Willibrord 
Frequin). 's Avonds was er een feest, waarbij de volgende 
bestuursleden werden gehuldigd: 
 
- Gerard van Helden: 40 jaar bestuurslid 
- Gerard Maas: 25 jaar bestuurslid 
- Frank van Ierland: 25 jaar bestuurslid.  

In het seizoen 2001-2002 werd S.V. Capelle tweede in de 3e 
klasse. Capelle mocht nacompetitie gaan spelen en versloeg 
achtereenvolgens SVW (Gorinchem), J.P.S. (Tilburg) en in de 
finale Sliedrecht (3-2). Hierdoor promoveerde S.V. Capelle naar 
de 2e klasse K.N.V.B..  
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Het eerste seizoen 2002-2003 werd in de tweede klasse een 
uitstekende vijfde plaats behaald. Onderstaand de eindstand 
van het seizoen 2002-2003 (zaterdag tweede klasse K.N.V.B.). 
Bron: VoetbalNederland  

R Club Wdst W G V Pnt Voor Tegen Min
1 LRC 22 14 6 2 48 53 25 0 
2 Woudrichem 22 9 9 4 36 39 24 0 
3 Zwerver De 22 8 9 5 33 28 25 0 
4 Almkerk 22 9 4 9 31 39 30 0 
5 Capelle SV 22 8 7 7 31 40 37 0 
6 Tricht 22 7 10 5 31 29 34 0 
7 Hardinxveld 22 8 6 8 30 31 31 0 
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8 SSC 55 22 7 5 10 26 33 42 0 
9 Nieuw Lekkerland 22 7 4 11 25 35 39 0 
10 Papendrecht 22 6 6 10 24 31 39 0 
11 Nivo Sparta 22 6 6 10 24 29 43 0 
12 Sleeuwijk 22 4 6 12 18 26 44 0 

 

Capelle kende een aantal goede seizoenen in de tweede 
klasse. Twee maal behaalde Capelle de nacompetitie voor 
promotie naar de eerste klasse. In 2004 was Arnemuiden in de 
eerste ronde te sterk, terwijl in 2006 NSVV uit Numansdorp in de 
tweede ronde Capelle de weg naar de finale dwarsboomde. 
Capelle begon vol vertrouwen aan het seizoen 2006-2007, 
maar dit seizoen verliep voor Capelle zeer wisselvallig. Het 
draaide niet en halverwege het seizoen vertrok trainer Frans 
van Helvoirt. Hij werd vervangen door trainer Leon Jansen uit 
Oostende (België). Uiteindelijk eindigde Capelle op de 
promotie / degradatie-plaats. Capelle moest via de 
nacompetitie het tweedeklasserschap zien te behouden. 
Capelle versloeg allereerst GVV'63 uit Gameren: thuis werd 
met 2-0 gewonnen en in Gameren won Capelle met 0-3. 
Daarna moest Capelle in de finale aantreden tegen 
Dubbeldam uit Dordrecht. Capelle was duidelijk sterker dan 
Dubbeldam en won deze finale met 7-1, zodat Capelle ook in 
het seizoen 2007-2008 weer van start mocht in de tweede 
klasse F. In dat jaar werd een keurige plaats in de middenmoot 
behaald. Het seizoen erop, 2008-2009, verliep minder 
succesvol: na een wisselvallig seizoen eindigde Capelle op de 
laatste plaats met 20 punten uit 22 wedstrijden. Dit betekende 
voor Capelle degradatie naar de derde klasse en het einde 
van een mooie periode van 7 jaar tweede klasse voetbal. 
Capelle speelde hierna twee jaar in de derde klasse en werd 
in het seizoen 2010-2011 glansrijk kampioen: uit 22 wedstrijden 
werden maar liefst 55 punten behaald. In het seizoen 2011-
2012 begint Capelle derhalve weer in de tweede klasse.  
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Ereleden van S.V. Capelle zijn thans: Gerard van Helden, Frank 
van Ierland en Gerard Maas. 
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E inds tanden 25  jaar  SV Capel le  
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Alle onderstaande woorden bij de puzzel op de volgende 
pagina zitten horizontaal, verticaal of diagonaal verstopt in de 
puzzel. De overgebleven letters vormen een uitspraak uit het 
verleden van SV Capelle. 
  
Stuur de uitkomst voor 1 augustus 2012, naar het secretariaat 
van onze vereniging (secretariaat@svcapelle.nl) en maak kans 
op leuke prijzen. Vermeld bij de uitkomst uw naam en 
adresgegevens. Let op: per persoon kunt u één keer uw 
uitkomst insturen. 
  
Uit de goede inzendingen worden door de redactie 5 
prijswinnaars geloot. De prijswinnaars ontvangen automatisch 
bericht. 
  
Veel puzzelplezier! 
 
 
 
 
 

 
  

Puzze l  25  jaar  SV Capel le  
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 D S S Z S P O R T P A R K S S S N D T  
 J E E L A E G A E N D A C E A U A L R  
 U R J M I T S C L H E H W R M P C E I  
 N O T O A R E D E B E N S E E P H V B  
 I A A M E D N R G I A A A L N O T D U  
 O N D E R H O U D S P L O E G R T F N  
 R E U G O A L S N A I S B D F T O O E  
 E S T H E T R B E G G I N E S E E O E  
 N S S A B E S T U U R V E N M R R H I  
 E A I N C L E I D E R S O B L S N I T  
 J L W H J V E D A R T T O E R N O O I  
 N K T I J U B I L E U M S V T O O B T  
 O E K R U I F N E L L I P U P B I A E  
 R D A E I S U F N E R O I N E S A L P  
 T E N B A R P E R S O N E E L G A L M  
 N E T G S G A D T O L S D G U E J E O  
 W W I A M E N E T N U P L E O D C N C  
 U T N S R E G I L L I W J I R V N V A  
 O N E W P L A Y B A C K S H O W H A N  
 B E A C H S O C C E R E R T K E N N E  
 W B L A U W G A L S N E R R E T S G N  
 U D O N A T E U R E N I A R T E I E N  
 E S S U B U L C M I R T K N V B G R I  
 I W I T Z W A R T V L A G G E R C C W  
 N N E O I P M A K S R O S N O P S E S  
 
BALLENVANGER JEUGDSLOTDAG  SENIOREN 
BARPERSONEEL JUBILEUM   SPONSORS 
BEACHSOCCER JUFFROUWSTEEG  SPORTPARK 
BESTUUR  JUNIOREN   STERRENSLAG 
BLABLA  KAMPIOEN  SUPPORTERS 
BLAUW  KANTINE   TRAINER 
DAMES  KNVB   TRIBUNE 
DARTTOERNOOI LEIDER   TRIMCLUB 
DOELPUNTEN NACHTTOERNOOI  TWEEDEKLASSE 
DONATEUR  NACOMPETITIE  VLAGGER 
ERELEDEN  NIEUWBOUW  VRIJWILLIGERS 
FEEST  ONDERHOUDSPLOEG WINNEN 
FUSIE  PLAYBACKSHOW  WISTUDATJES 
GOAL  PUPILLEN   WITZWART 
HNC  SAMEN   ZATERDAGVOETBAL 
HOOFDVELD SCHEIDSRECHTER 



 

Wendelnesseweg Oost 80 

5161 ZB Sprang-Capelle 

Telefoon 0416-312143 

info@vanierlandassurantien.nl

Verzekeringen 

 

Hypotheken 

 

Pensioenen 

 

Financieringen 

 

Sparen 

 

www.vanierlandassurantien.nl 

Uw adviseurs: Frank en Ralph van Ierland 



Wat doet WeSP?

WeSP is het systeem dat u helpt bij het maken van een professioneel verenigingsblad, 
personeelsblad, folder, flyer, advertentie en nog vele andere publicaties. 

Waarom is WeSP voor u geschikt?

WeSP zorgt ervoor dat u geen uren meer nodig heeft om uw personeels- of verenigingsblad te maken. 
Uw eigen wensen worden verwerkt in het programma.
U kunt met meerdere personen tegelijk werken aan één blad. En dit alles vanuit uw luie stoel!

Bent u nieuwsgierig en wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met vandegarde | jémé.
Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Cranendonck 2,  Eindhoven  info@vandegardejeme.nl  T 040-2512576

WeSP maakt samen met u professioneel op... 

WeSP


