
Sv Capelle-Almkerk         (3-0)          9-0                             5-5-12 

 

Vandaag moest het gebeuren even winnen van Almkerk en we zijn kampioen. 

Maar als Almkerk net zo tekeer gaat als in de thuiswedstrijd zou dat nog niet 

makkelijk zijn.Het vertrouwen is groot en iedereen is een 1 uur!!!!! van te 

voren aanwezig en de selectie is voor het eerst dit seizoen compleet.Almkerk 

werd vanaf de 1e min. de duimschroeven aangedraaid en in de 10e min. was al 

raak door Esther die een 1-2 aanging met Kelly en de bal daarna achter de 

keepster deponeerden 1-0.In de 11e min.was de 2-0 al binnen,Esther liet 5 

dames van Almkerk de hielen zien.Na dit doelpunt dacht iedereen dit wordt 

een dikke zege maar de bibbers kwamen ineens bovendrijven.Ineens was het 

vertrouwen weg en liet men Almkerk meevoetballen.In de 33emin. Maakten 

Esther aan de bibbers een eind door de 3-0 binnen te schieten.Dit was tevens 

de ruststand.In de 2e helft kregen we wind tegen en was even afwachten wat 

Almkerk zou doen.Maar ze kregen geen moment het gevoel dat er iets was te 

halen tegen ons.sv Capelle ging steeds beter voetballen en overklaste de 

tegenstander helemaal.Esther mocht nog 4 keer de trekker overhalen,Kelly liet 

ook nog even van haar horen en Rianne schoot eindelijk weer eens elfmeter 

binnen.De 2e helft was echt een richtingsverkeer het doel van Almkerk.Erica 

stond in haar laatste wedstrijd alleen maar kou te lijden.Helaas was er ook nog 

een smetje op deze mooie zaterdag(niet het weer)en dat waren de blessures 

van Esmeralda en Diana.De complimenten gaan uit naar het hele elftal dat na 

een zware najaarscompetitie met een paar zware nederlagen lieten zien dat ze 

toch uit het goede hout zijn gesneden en verdiend kampioen zijn 

geworden..DAMES PROFICIAT 


