
 

Paasontbijt zaterdag 30 maart 

Niet zomaar een zaterdagochtend, maar de allerlaatste in de oude kantine aan de juffrouwsteeg. Om 9.00 stond er een 
lekker ontbijt klaar wat bestond uit paashaasbroodjes, worstenbroodjes, kleine broodjes en de standaard boterhammen 
voorzien van bergen hagelslag, pasta en een enkele voorzien van kaas en worst. Ook aan de melk, chocomel en yogi 
was natuurlijk gedacht.  

 

Na het ontbijt werden we verdeeld in drie groepen en gingen we verschillende activiteiten doen, waaronder tekenen, 
paaseieren zoeken en penalty’s nemen op de enige echte paashaas.  

 

Toen we daar mee klaar waren hebben we met z’n allen nog wat gedronken en kregen we nog paas eieren van 
chocolade en mochten we nog grabbelen uit de mand. 

Dit was weer één van de vele activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie van S.V. Capelle. 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 

 

    


